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Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 

‘Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?’

‘Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent,’ antwoordden 

zij. ‘Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of een van de 

andere profeten.’

‘En jullie dan?’ vroeg Hij. ‘Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?’

Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’

‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft 

je dit persoonlijk duidelijk gemaakt.’ 
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Kerkje van Prijt aan de 

Iepenlaan, Eindhoven
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Probeer het maar, dan zult u 

ontdekken hoe goed de Here is. 

Gelukkig is degene die bij Hem 

bescherming zoekt. 
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Jouw verwachtingen?

www.debroneindhoven.nl
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Jouw verwachtingen?

• Goed-gevoel kerk?

• Warm-bad kerk?

• Perfecte kerk?

• Geen in-de-gloria kerk?

• Gelovigen kerk?
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Jezus centraal
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Jezus centraal

Als de lasten u drukken en u vermoeid 

bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust 

geven. Voeg u naar Mij en wees mijn 

leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig 

van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust 

vinden.

10



16 september 2018

Jezus, wie is Hij?

• De bron, de oorsprong

• Een mens zoals jij en ik

• De onschuldig gestorven mens

• De mens zonder fouten, zonden

• De Christus. De Zoon van de levende God
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Falling plates – vallende borden
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“
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Heer Jezus, ik heb fouten gemaakt en geleefd zonder U. Ik miste 

mijn doel en kan de afstand naar U niet zelf overbruggen. Het 

spijt mij dat ik U verdriet heb gedaan door voor mijzelf te kiezen. 

Ik begrijp dat dit zonden zijn. Dank U dat U de straf voor mijn 

zonden hebt gedragen door in mijn plaats te sterven aan een 

kruis. Heer Jezus, kom in mijn leven.

Dank U, dat U zoveel van mij houdt en mij gered hebt. Dank U dat 

ik voor altijd bij U mag horen en dat God nu ook mijn Vader is. 

Help Mij om met U te leven. Amen.
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Jezus centraal

Daarom staat Jezus centraal in deze kerk, 

dit deel van de wereldwijde gemeente 

(kerk) van God.
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Samen willen wij graag…

• God prijzen en danken voor Jezus’ werk 

• optrekken (zie activiteiten website) 

• getuigen van ons vertrouwen in God en 

Jezus 

• zorgen voor elkaar

• Jezus laten zien 

En dat met vallen en opstaan.
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