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Barmhartigheid

Barmhartigheid is het tonen van 

erbarmen, van mededogen met 

mensen die het moeilijk hebben.

Barmhartig zijn zij die zich 

ontfermen over hun medemensen, 

die in woord en daad hulp en 

ondersteuning bieden aan degenen 

die daaraan behoefte hebben.



Bijbelse 
voorbeelden 
tussen 
mensen :

Droom van Nebukadnezer : Daniel vraagt aan God om barmhartigheid 

te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid zodat Daniel en 

de rest van de wijzen niet zouden omkomen. God heeft hen gespaard 

om zoals blijkt uit de geschiedenis van Daniel hem nog mooie dingen 

te laten doen.

Spreuken 19 vs. 17 Wie barmhartig voor een arme is leent aan de Heer, 

die zal hem zijn weldaad vergoede

Josef t.o.v. zijn broers. Josef werd door zijn broers verkocht; hij maakte 

het zijn broers niet makkelijk toen ze hem ontmoeten in Egypte, maar 

Josef vergold niet kwaad met kwaad.



God 
Getuigenis 
Opdracht

• Het zegt iets van God:

Maar God die rijk is in barmhartigheid 
heeft ons door zijn grote liefde,   
waarmee hij ons heeft liefgehad   ……   
met Christus levend gemaakt (Efeze 2 vers 4) 

• Getuigenis :

Maria getuigt in haar lofzang:

Zijn barmhartigheid is van geslacht tot 
geslacht voor hen die Hem vrezen (Lukas 
1 vers 50)

• Opdracht:

Jezus Zegt : Wees dan barmhartig zoals 
ook uw Vader barmhartig is 

(Lukas 6 vers 36 )



De Heere
liefhebben en
de naaste als

uzelf
(Rembrandt)



OFFER 
HOOGTEN 

NABIJ 
SAMARIA



Wie is mijn naaste ?



Vincent van 
Gogh





Aankomst in de 
herberg

(Rembrandt)



Twee 
penningen

Totdat ik
terug kom…



Ga heen en
doet u 

evenzo…….


