Potlood preek

Ik ben een potlood in Gods hand!
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« Potlood?
« Vel papier?
« Tekening?
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Inhoud

Op tafel of in Zijn hand?
Je grafiet

e punt

Je gum
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Je spoor
Je kleur
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Psalm 139: 9,10

Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden

En Uw rechterhand mij vasthouden.
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'K leg mijn leven in uw handen
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1 Sam 16:7
De Here zei tegen Samuel:

Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de
hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem
verworpen. Het is namelijk niet wat de mens
ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Heer ziet het hart aan.
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 De eigenschappen van grafiet
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MISSIE

Inspiratie voor ieder mannenhart en golven van gerechtigheid wereldwijd!
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Karakterweekenden - Het karakterweekend is niet een gewoon weekend. Het is een
reis waarin je geestelijk en fysiek wordt uitgedaagd. Een reis van 72 uur, waarbij 30
centimeter misschien wel de langste afstand is: die tussen hoofd en hart. In een
karakterweekend wordt de fysieke uitdaging gecombineerd met de boodschap dat er
hoop is omdat God liefde is. Hoop voor je gezin, hoop voor de kerk en hoop voor het
gevecht tegen onrecht.

Event — het jaarlijkse Event dient als inspiratiepunt voor alle Musketiers en hun
vrienden en geeft gelec_?enheid om met alle aanwezigen een 'reis' te kunnen maken
die leidt tot daadwerkelijke verandering en aanscherping.

Muskathlon — Met de Muskathlon strijden we voor gerechtigheid: een ultieme
uitdaging, op een bijzondere plek, waarmee we de allerarmsten, vervolgde
christenen en slachtoffers van moderne slavernij op een significante manier steunen.

The Message - het christendom draait om een fantastische boodschap: er is h66p
omdat God liefde is. Het doorgeven van de boodschap van God is dé bestaansreden
van de 4e Musketier. Door spreekbeurten, het uitgeven van boeken, het magazine
MUSK en multimedia willen wij de huidige generatie mannen bereiken.

on

17-03-19




de | Bron






| Brows™

— 17-03-19




&—

e

G

Bro
17n



« Uitgummen?
« Genade
« Vergeving
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Je spoor
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Spreuken 16:3

Wentel uw werken op de Heere, en uw
plannen zijn bevestigd worden.

Jeremia 29:11

Ik immers, ik ken de gedachten die Ik over
u koester, spreekt de Heere.

Het zi&n gedachten van vrede en niet van
kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te
geven.
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Efeze 3 1 O N BG (in HSV en het boek, komt de kleur niet terug)

Opdat nu door middel van de gemeente aan
de overhede

ekendgemaa!t Zou worgen.

ewesten de

Jakobus 1:5: "Komt een van u wijsheid
tekort? Vraag God erom en Hij, die aan
ledereen geeft, zonder voorbehoud en

de#z%rrmwder verwijt, zal u wijsheid geven.’
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i Apps EBS Klas Thuis Kinderen Andere bladwijzers

1025+ IDEEEN KINDERMOMENTEN CREATIEF GEBED

Kijk bij "Gratis' ideeén om eenindruk te krijzen van de 1001 + ideeén op deze site.
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Samenvatting
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