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| Verhlijd !

DE BIJBEL: |

‘ Veblijd u

1 Joh. 1:3-4 (Het Boek)

Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij
graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de
Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de die wij
hebben ervaren.

Psalm 43:3-5 (Het Boek)

Stuur Uw licht en Uw waarheid om mij te begeleiden. Laten zij mij naar
Uw heiligdom en naar Uw woningen brengen.

Want dan kan ik weer naar Uw altaar gaan; naar U, Die de God van mijn
vreugde bent. Ik wil U lofzingen met mijn citer. U bent mijn God!
Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God

vertrouwen; Hem wil ik lofprijzen, want Hij is mijn en mijn
God!
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KERN-BLIJDSCHAP is een
kwaliteit van leven,
dat niet verstoord wordt
door omstandigheden;

ook niet door verdriet.
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VERBLIJDT U ... ALTIJD !?

Geen doekje voor het bloeden,
maar een diepe gloed van geluk

dat ONVERNIELBAAR is.
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KERN-BLIJDSCHAP

is sterk verbonden met het
(be)VRIJ(d) zijn van alles waar
je zomaar aan vast zit
en
afhankelijk van wordt of bent.










VERBLID U ALTUD ...

BEVRIJD WORDEN en VERGEVING ONTVANGEN

Psalm 51:8-14 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken,

laat mij ook juichen.

Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest,

maak mij standvastig,

verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood,

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
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GROEIEN IN BEVRIIDING ! (hoe)?
< DE VIJAND KENNEN !

< DE HEER ALS HEER KENNEN !
@ MIASKERS AF !

< IN GOD ZIJN'!

< VOLHOUDEN !

& KIEZEN !
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TOCH NIET ONMOGELIJK !

In Johannes 15:9% en 11° zegt de Here Jezus:

Blijf in Mijn liefde ...
dan zal je vreugde volkomen zijn.

Een onverwoestbare vreugde-basis,
dwars door alle moeilijkheden heen!
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Verblijd u in de Heer altijd,
Nog eens, verblijd u!
Verdriet moet ik wel kwijt.
Niet straks, nee, nu!

Hemelse eeuwige waarden,
Soms ervaren als een last?
Ze toepassen hier op aarde,
Lijkt alsof het niet past.

Onverwoestbare vreugde,
Alleen de hemel geeft die.
Niets, dat ik me heugde,

Vergelijkbaars, wat ik hier zie.

Kan het dan zomaar?

Dwars door alles heen?

Ja, het kan zowaar!

Ook aan een hart van steen!

Vreugde, zelfs in verdriet!

Het valt niet te ruineren.

’t Is maar waar mijn oog op ziet!
En Wie ik steeds wil eren!

De basis van al mijn beleving.
Is gelegen in mijn focus.

‘t Is niet een soort ingeving,
Nee, het is Wie ik ‘kus’.

Omgang van het heiligste soort.
Maakt blijer dan wat te bedenken.
Een kwaliteit, hier ongehoord,

Is wat de Vader wil schenken.

Verdriet zet aan tot blijdschap.
Wisselwerking, alleen door Hem.
Voorwaarde is het Kindschap.

En luisteren naar Zijn stem.

Blijdschap altijd? Jazeker!

Hij staat ervoor garant!

Juist dan wanneer ‘t hart veel weker,
Door verdriet haast overmand!
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SAMEN BIDDEN

Lied 328:

“IKk wil juichen voor U, mijn Heer,
Met blijdschap in mijn hart!”

GEBEDSTEAM IS ER VOOR JOU.

AARZEL NIET!
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