Goedemorgen
broeders en zusters

Wat fijn dat u er bent?!



Woorden hebben kracht

Jezus, licht in de duisternis!



Waar gaan we het over hebben

* Terugblik februari 2019

* Kracht van non-verbale communicatie
* Kracht van geschreven woorden

* Hoe luister ik?

* Eigen ervaringen

* Intermezzo

* Wat zegt de bijbel

* Conclusie



Terugblik februari 2019...

* 16.000 zaadjes: Woorden hebben kracht!
* Woorden hebben invloed op je lichaam, ziel en geest
* Woorden hebben invloed op omstandigheden

* Gods woorden
* Zijn eeuwig en onbegrensd in kracht en gezag

 Woorden van mensen

* Hebben kracht maar +/- gezag en hoe meer gezag (toegekend) hoe meer
invloed



Woorden...

* ... komen voort uit ons denken en als we ze uitspreken hebben ze
weer invloed op ons denken

* ... die we uitspreken bevestigen telkens weer de werkelijkheid zoals
we ons die voorstellen



Kracht van non-verbale woorden

* Eigen ervaring op de snelweg, niet zo lang geleden...
* Intonatie

* Volume

* Lichaamstaal

* Kracht van negeren

e Je kunt niet niet communiceren...



Kracht van geschreven woorden

* Schelden doet geen pijn?

* Wie mooi wil zijn moet pijn lijden?

* Wie niet sterk is moet slim zijn?

* Het puntje van een scherpe pen is 't felste wapen dat ik ken

* Met proat’n ko'j mangs meer schade aanrichten as met nen groot'n
knuppel (Twents)

* Hij was lid van een hockeyteam en eindigt als dakdekker...



Hoe luister ik?

« Communicatie heeft altijd een ontvanger
* Hoe is het met de ontvanger?

* Positief?

* Negatief?

* Gevoelig?



Eigen ervaringen

* Gevolgen van een vragenlijst opgesteld door 14-15 jarige dames

* Gevolgen van de opmerking van een universitair docent
* Gevolgen van de opmerking van een Prof Dr interne geneeskunde

* Opgroeien in de Vergadering van Gelovigen
* Gevolgen van een gebed (of 20(0))

* Jezus is licht in mijn duisternis!!




Lauren Daigle —You Say

https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGXgRsw



Wat zegt de bijbel?

* Spreuken staat vol met wijsheid over woorden...

* Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken, maar een krenkend
woord wekt de woede op (15:1)

* Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en
gezond voor het lichaam (16:24)

* Erzijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen
brengt genezing aan (12:18)

* Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig, maar een goed
woord geeft blijdschap (12:25)



Wat zegt de bijbel?

* Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren
schaal (Spr 25:11)

« Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een
verderf in de geest (Spr 15:4)

* Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden, maar de
mond der goddelozen stort boosheden uit (Spr 15:28)

* In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn
lippen bedwingt, is verstandig (Spr 10:19)

e Psalm 12



Jakobus 3

* Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man,....

* Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe
weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is
de wereld der ongerechtigheid; De tong neemt haar plaats in onder
onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der
geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.

* De tonE kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol
dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn:
uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn
broeders, niet zo zijn.



Psalm 141:3

* Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn
lippen

* Is het eerlijk wat je wilt zeggen?

* Is het liefdevol wat je wilt zeggen?
* Is het nodig om dit te zeggen?

* Is het wijs om dit nu te zeggen?



Moet ik dit nu zeggen?




Moet ik dit nu zeggen?



Moet ik dit nu zeggen?



Moet ik dit nu zeggen?



Moet ik dit nu zeggen?



Welke rol heb jij?

« Zoon/Dochter * Werknemer

* Man/Vrouw * Leidinggevende
* Vader/Moeder * Hulpverlener

* Broer/Zus * Bronner

* (Groot)Ouder * Buur

* Vriend(in) o i U



Conclusie

* Gods woorden zijn eeuwig en onbegrensd in kracht en gezag!
* Mag God ook schijnen in jouw duisternis met Zijn Licht?

* Wees wijs met je woorden, ze hebben kracht!

* Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet mijn
broeders (en zusters), niet zo zijn... (Jakobus 3:10)

*Moet ik dit nu zeggen?



