
MACHT van DE DUISTERNIS
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Beetje triest begin! 

Citaten uit het ED van zaterdag 18 januari 2020.

Ik voelde me de laatste jaren … niet meer gewenst 

En ben onder zware druk gezet!

Ik wilde eindelijk weer licht zien in de donkere tunnel.

Alleen het is wel aan de andere kant van waar jullie nu zijn.

Ik wilde eindelijk weer licht zien in de donkere tunnel.

Alleen het is wel aan de andere kant van waar jullie nu zijn.



IMMITATIES van het LICHT
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Boeddhisme – zelf doen. Je geest ontwikkelen,
‘bevrijding’ uit de cirkel van wedergeboortes, loskomen
van materiele verlangens.

Hindoeïsme – zelf doen! Je houden aan wetten
dagelijkse moraal, kies de stroming die bij je past.

Yoga – zelf doen! Leert de geest, het gevoel en het
lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging 
Met god te bereiken.

Islam – zelf doen! Allah is god, Mohammed zijn profeet.
‘Gods’ wil is wet, geef je daar aan over! 
Mohammed is dood!

IK-isme - Jij bent het helemaal! Jij gelooft in jezelf! Je
hebt niemand nodig! Je bestaat nu! Pak wat je pakken
kan. Laat je niet intimideren! Met niemand wat te maken! 



DE DUISTERNIS OVERWONNEN!!
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KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT

De Bron – Vergadering van gelovigen Eindhoven Albert van Klinken – zondag 26 januari 2020

Psalm 18:28 (NBV) …u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis.



KRACHT van HET LICHT

Genesis 1
2 De aarde was … helemaal donker. De Geest van God waaide over het diepe water.
3 En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was er licht.
4 En God zag dat het licht goed was. God scheidde licht en donker van elkaar.
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JOB
12:22 (Job spreekt) Hij openbaart het diepste van de duisternis,

en de schaduw van de dood brengt Hij in het licht.
28:11 (Job spreekt) … wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht.
33:28 (Elihu {Hij is mijn God} spreekt) Maar God heeft mijn ziel verlost, 

zodat zij niet in het graf kwam, en mijn leven nu in het licht ziet.
29 Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man (of vrouw!),
30 om zijn (haar) ziel terug te brengen van het graf,

opdat hij (zij) wordt verlicht met het licht van het leven.



DUISTERNIS 

en DOOD

wijken

LICHT en LEVEN

heersen!

KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT

De herders in het veld (Lukas 2) werden OMSTRAALD door Goddelijk LICHT:

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld 
en des nachts de wacht hielden over hun kudde.

9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren 
omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.

10 En de engel zei tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, 
ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
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Paulus kwam in het OMSTRALENDE licht te staan (o.a. Hd. 22):

6 Maar het gebeurde mij, toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was, 
dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde,

7 en ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: 
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?



GODS

LICHT

OMSTRAALD!

(ONTDEKT)

KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT

Johannes 8
12 Jezus … zei: "IK BEN (GOD IS!) het licht voor de mensen. 
Iemand die Mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. 
Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft."

{Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. 
In het Grieks staat daar ‘ego eimi’, wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om ‘ik ben…’ te zeggen. 
Door deze naam te gebruiken geeft Jezus aan dat Hijzelf God is.}
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volgen wandelen

Licht en Leven doorgeven



Wandelen

in het LICHT

is LEVEN

doorgeven!

KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT
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Mattheus 5
14 Jullie zijn het licht voor de wereld…
15 En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. 

Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft.
16 Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. 

Laat hun de goede dingen zien die jullie doen.
Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen. 

Gevolg van WANDELEN:
Licht van Jezus weerkaatst
naar/op Zijn volgeling.

Gevolg van WANDELEN:
Licht van Jezus weerkaatst
naar/op Zijn volgeling.



Laat je licht

schijnen

voor de

mensen!

KRACHT van HET LICHT
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Efeze 5 (HB):
8 Want uw hart, dat eens vol duisternis was, 

is nu vol van het licht van de Here.
9 Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. 

Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, 
juist en waar is.

10 Probeer steeds weer te ontdekken wat het hart van de Here tot vreugde is.
11 Doe niet mee aan de zinloze praktijken, die in de duisternis plaatsvinden, 

maar stel ze aan de kaak.
12 De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk 

dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken.
13 Maar als het licht op hen valt, wordt duidelijk hoe slecht zij eigenlijk zijn.

Sommigen van hen kunnen dan zelfs kinderen van het licht worden!

KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT
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2 Korinthe 4
6 Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, 
heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht 
en majesteit van God te zien is.



Macht en Majesteit

van God zien

in

Jezus Christus!

KRACHT van HET LICHT
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Openbaring 22
5 Er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen lamp of zon meer nodig, 
want de Heer God zal hun licht zijn. En ze zullen voor eeuwig als koningen heersen.

KRACHT van HET LICHT
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EEUWIG

als koningen

HEERSEN!

KRACHT van HET LICHT
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KRACHT van HET LICHT

Johannes 1 (NBV)

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God.
3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 

in haar macht gekregen.
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1 Johannes 1 (NBV)

5 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: 
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.

6 Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we 
onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, 
dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, 
ons van alle zonde.

KERN voor VANDAAG en MORGEN!!



KRACHT van HET LICHT
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Wandelen in het licht, Wandelen in het licht,

Is gaan in eeuwig leven. Dat elk facet omstraald,

Eenmaal ervoor gezwicht, Brengt goddelijk evenwicht,

Eindigt het eigen streven. Niets dat het er bij haalt.

Wandelen in het licht, Wandelen in het licht,

Is doorgeven van leven. Verdrijft alle duisternis.

Geeft het volmaakte zicht, Het houdt je hart gericht,

Op hen die in duisternis beven. Op HEM, die de kracht in je is.

Wandelen in het licht, Wandelen in het licht,

Is de voeding van je leven. Vol van levenskracht.

Je wordt tot niets verplicht, Maakt dat je met inzicht,

Alleen ontspannen doorgeven. Getuigt van goddelijke macht.

Wandelen in het licht,

Eenmaal aangevangen,

Is doorgaan zij aan zij, heel dicht,

Tot in het Vaderhuis ontvangen.

Wandelen in het licht, stel niet uit, start het nu wellicht!



Hoe sta je ervoor?

KRACHT van HET LICHT
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Lied 245: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
… leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij!


