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Laatste woorden

This wallpaper is killing me. One of us has to go – Oscar Wilde

"I’m bored with it all.”  - Winston Churchill

"I have offended God and Mankind by doing so little with my life. – Leonardo da Vinci



Inhoud

• Jezus afscheidsrede 

• Wie de twee pleitbezorgers zijn

• Wat dat voor jou betekent



Afscheidsrede: 

Twee 

pleitbezorgers



Johannes 13:33

Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij 

zoeken, en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het 

nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen.



Ze begrijpen er niets van

• Petrus: ”Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.” 

• Thomas: “Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?”

• Filippus: “Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg”.





De twee 

pleitbezorgers



Pleitbezorger 1

1 Johannes 2 vers 1 en 2

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak 

(pleitbezorger) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Pleitbezorger 2

Johannes 14 vers 26

Maar de Trooster (pleitbezorger), de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en 
u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb.


