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* Onze positie in Christus.
» Wie Christus voor Paulus (en ons) is.

« Wat houden die beide in voor ons
praktische leven?



Kol 1: 12-14



Kol 2: 9-14



Kol 2: 15-20



Als u dan met Christus de grondbeginselen
van de wereld bent afgestorven....

(Kol 2:20)



Praktijk

Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn, waar
Christus is, Die aan de rechterhand van
God zit. Bedenk de dingen die boven zijn
en niet die op de aarde zijn, want u bent
gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God. (Kol 3: 1-2).



Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de
oude mens met zijn daden uitgetrokken
hebt, en de nieuwe mens aangetrokken
hebt, die vernieuwd wordt tot kennis
overeenkomstig het beeld van Hem Die
hem geschapen heeft. (Kol 3: 9-10).



Praktijk

Laat het woord van Christus in rijke mate
in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs
elkaar en wijs elkaar terecht, met
psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen. Zing voor de Heere met dank in
uw hart. En alles wat u doet met woorden
of met daden, doe dat alles in de Naam
van de Heere Jezus, terwijl u God en de
Vader dankt door Hem. (Kol 3: 16 en 17).



