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Psalm 1



Psalm 1

1. Welzalig de man die niet wandelt in de 
raad van de goddelozen, die niet staat op de 
weg van de zondaars, die niet zit op de zetel 
van de spotters,

2. maar die zijn vreugde vindt in de wet van 
de Heere en Zijn wet dag en nacht overdenkt.



Psalm 1

3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 
waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, 
zal goed gelukken.

4. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn 
juist als het kaf, dat de wind wegblaast.



Psalm 1

5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het 
gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de 
rechtvaardigen.

6. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, 
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.



de welzalige

“esher”

gelukkig, gezegend

Psalm 32:2
Deut. 33:29



de goddeloze

“rasha”

slechte, zonder God, 
zondige…



Drie vragen

1. Wat is hun focus?

2. Wat betekent hun leven?

3. Waar eindigt hun weg?



Psalm 1

1. Welzalig de man die niet wandelt in de 
raad van de goddelozen, die niet staat op de 
weg van de zondaars, die niet zit op de zetel 
van de spotters,

Advies 
zonder God

Zondige 
levensweg

Wonen, 
thuis voelen



Psalm 1

2. maar die zijn vreugde vindt in de wet van 
de Heere en Zijn wet dag en nacht overdenkt.



de welzalige
focus op Gods woorden en 
het liefhebben van Hem en 
zijn naaste

de goddeloze
gericht op zonden, spotten

Wat is hun focus?



Vraag 2: Wat betekent hun leven?



Psalm 1

3. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 
waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, 
zal goed gelukken.

4. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn 
juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
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de welzalige
als een boom 
aan het water met 
mooie vruchten

Wat betekent hun leven?

de goddeloze
als kaf



Vraag 3: Waar eindigt hun weg?



Psalm 1

5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het 
gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de 
rechtvaardigen.

6. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, 
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.



de welzalige
gekend, geliefd, thuis









The Christian Journey
je levensreis als christen

Onderwijsserie over:

• onze bestemming

• Jezus, onze Reisleider

• opdracht onderweg

• onze reis 



Hoe & wat?

• Boekje voor iedereen 

(thuisbezorgd)

• Avondmaal aan huis

• Start: 4 oktober (DV)

• Nieuwsbrief

The Christian Journey
je levensreis als christen



Vertrouw uw weg aan de Heere toe en 
vertrouw op Hem: Hij zal het doen.
- Psalm 37:5 -



The Christian Journey
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