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Sontbrug
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Geiranger Fjord
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Stegastein (Aurland)
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Onderweg naar 
Kristiansand
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The View 
of a Lifetime

het uitzicht van je leven



De Belofte
(Hebr. 12:22-24)





Geschreven: in het jaar 60 – 70 na Chr.

Aan: de Joodse Christenen

De schrijver: onduidelijk. 
Maar wat een enthousiaste coach!

Joodse geloof was legaal. Christenen 
werden vervolgd (o.a. door Nero)

Achtergrond Hebreeën-brief
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Uitzichts-
punt

De Belofte

de weg
+ 5 tips



de ladder

Samenvatting H1 t/m H11:
1. De Persoon Jezus is groter dan de grote namen uit 

de Joodse geschiedenis
2. Het offer en het priesterschap van Jezus zijn “het 

echte werk” t.o.v. de Joodse tempeldienst
3. Het nieuwe verbond met betere beloften is de 

moeite waard. De geloofshelden hebben ernaar 
uitgezien.

4. Want… wij mogen nu vrijmoedig tot God komen
5. De coach wisselt zijn betoog af met aansporingen 

(luisteren, groeien, naderen, volharden…)
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Het Uitzichtspunt

Kernteksten vandaag

Hebreeën 11:39 – 12:2
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De Belofte

Vijf tips voor 
onderweg
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“nu wij door zo’n menigte van 
getuigen omringd worden” 

(Hebreeën 12:1a)
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Tip 1: Volg na

Vind inspiratie in mensen om je 
heen als voorbeelden van geloof
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“afleggen alle last en de 
zonde, die ons zo 

makkelijk verstrikt” 
(Hebreeën 12:1b)
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Tip 2: Wees vrij

Leef in geestelijke vrijheid 
door alle last en de zonde 

af te leggen
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“En laten wij met 
volharding de wedloop 
lopen die voor ons ligt”

(Hebreeën 12:1c)
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Tip 3: Zet door

Volharden & 
kracht ontvangen in zwakheid
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“terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus”

(Hebreeën 12:2a)
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Jezus Christus is de:

• Leidsman en Voleinder van het geloof (12:2)

• Zoon van God, de Erfgenaam (1:1)

• Getrouwe aan Zijn huis (3:6)

• Volmaakte (5:9)

• Hogepriester & Koning (5:10, 7:2)

• Voorloper (6:20)

• Borg (7:22)

• Middelaar (9:15)



23

Tip 4: Kijk naar Jezus

Zie steeds meer 
van de Heer Jezus



“Hij heeft om de vreugde die 
Hem in het vooruitzicht was 
gesteld het kruis verdragen 
en de schande veracht…” 

(Hebreeën 12:2b)



Tip 5: Kijk vooruit

De belofte staat vast. 
Dan zijn we bij Hem!





VLOG
4 dingen die jij kan doen

De Belofte
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1: Volg je voorbeelden

V



2: Leef uit vergeving

V

L



3: Open je Bijbel

V

L

O



4: Ga in de belofte

V

L

O

G



4: Ga in de belofte

V

L

O

G

3: Open je Bijbel

2: Leef uit vergeving

1: Volg je voorbeelden



Extra sheets
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de ladder

Onderwerp Joodse traditie: Het betere door 
Jezus Christus:

Tekst

God spreekt… door profeten door Zijn Zoon 1:1

Trouw aan ons als dienaar (Mozes) als Zoon H3

Hogepriester Onvolmaakt (Aaron) Volmaakt H5

Positie van
Melchizedek

M. is de meerdere 
van Abraham

Jezus is in de orde 
van M.

5:10
H7/8

Verbond eerste, verouderd nieuwe, verbeterd H8

Offer Niet afdoende Eeuwige redding H9

Heiligdom Onbenaderbaar Vrijmoedig H9/10

Geloofshelden hebben uitgezien en 
volgehouden

Hij heeft het 
beloofde gebracht

H11
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de ladder

Onderwerp Het betere door 
Jezus Christus:

Dat betekent voor 
ons:

Tekst

God spreekt… door Zijn Zoon Luister naar Hem H2

Trouw aan ons als Zoon Zijn Huis = wij + rust H3/4

Hogepriester Volmaakt Groeien naar… H6

Positie van
Melchizedek

Jezus is in de orde 
van M.

Hij is onze Borg en 
Middelaar

7:22
8:6

Verbond nieuwe, verbeterd Beloften voor ons 8:6

Offer Eeuwige redding Ontvangen in Jezus 10:19

Heiligdom Vrijmoedig Hou die vast 10:35

Geloofshelden Hij heeft het 
beloofde gebracht

Volharden in geloof 
zoals de helden

10:39


