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Romeinen 5:1-8

1. Wij zijn dus al rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus.

2. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot God’s genade, die ons fundament
is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

3. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende
tot volharding leidt,

4. volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop

5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de
heilige Geest, die ons gegeven is.

6. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig
waren, gestorven.

7. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven, slechts een enkeling durft voor
een goed mens zijn leven te geven.

8. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars
waren.



» Door Jezus hebben wij vrede en
Hoop

« Door moeilijkheden wordt onze hoop
versterkt

« Door Gods liefde is onze hoop
verzekerd



Door Jezus hebben
hoop

» Hoe krijg je goedkeuring bij God?




Door Jezus hebben wij vrede en
hoop bij God

« Goedkeuring bij God? Alleen door geloof!
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« Geen oordeel meer:
vrede met God

« Een nieuw fundament:
staan in de genade

 Een nieuwe hoop: onze
toekomst met Hem
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Door moeilijkheden wordt onze
hoop versterkt

 Leven in vrede met God?




Door moeilijkheden wordt onze
hoop versterkt

* Volharding?




Door moeilijkheden
hoop versterkt

« Ondervinding

* beproeving
van geloof

« een diepere
relatie met
God




Door moeilijkheden wordt onze
hoop versterkt

« Onze hoop wordt vaster!




Door Gods liefde wordt onze hoop
verzekerd

« Gods liefde ervaren geeft zekerheid !




Door Gods liefde wordt onze hoop
verzekerd

« Jezus’ dood is het ultieme bewijs van Gods liefde!
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« Begint jouw hoop bij Jezus?

« Zie je dat God ons vormt door moeilijkheden?

* Ben jij overtuigd van Gods liefde?

Dan heb jij een vaste hoop!
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