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“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.”

1 Kor. 13:13



Hoop is je toekomstvisie




« Een plaats bij Jezus, door Jezus bereid (joh 14:2-3)
« We zullen als Jezus zijn (1 ioh 3:2)

« We krijgen een nieuw lichaam (1 Kor 15:50-54)

« Een plaats boven al onze verwachtingen(i kor 2:9)

« Een plaats in Gods aanwezigheid waar geen
pijn, verdriet, rouw of dood meer is (op 21:1-4)



« Versterkt het immuunsysteem
« Verlaagt de bloeddruk

» Verbetert cholesterol

* Verlengt het leven

« Verbetert sportprestaties

« Ontgift het lichaam

« Smaakt heerlijk




Zeven voordelen

« Stelt niet teleur (rRom 5:4-5)
« Geeft blijdschap (rom 12:12)
* Verlicht onze ogen (ef 1:18)
 Geeft eenheid (ef 4:4)

« Beschermt ons denken (1 Th 5:8)
ER

« Geeft ons een mooie getuigenis
’S (1Pet 3:15)

HOOP. Reinigt ons (1 Joh 3:3)




 Denk dagelijks aan je toekomst
 Dank dagelijks voor je toekomst

- Verlang dagelijks naar je toekomst
« Spreek dagelijks over je toekomst
» Sluit elke dienst af met:

Maranata, Jezus kom!



