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Identiteit…  wat geloof je?

Wie gelooft…?

Dan heb jij…!
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Identiteit…  wat is het?

o Geslacht

o Karakter

o Temperament

o Geloof

o Waarden en normen
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Identiteit…  wat vormde jou?

o Gezin

o Sociale omgeving

o Vrienden,vriendinnen

o School, opleiding

o Kerk, gemeente

o Jouw keuze
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Identiteit…  satans doel

Satan wil zijn identiteit op jou leggen

o Opmerkingen

o Emotie

o Media

o Gevoel

o Gedachten
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Identiteit…  satans doel

Satan steelt jouw identiteit

o Verdienen

o Nietsnut

o Loser

o Shame on you
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Identiteit…  word wie je bent

Hoe kijk jij naar jezelf?

➢Als een zondaar? Dan…

➢Als een nieuwe schepping…
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Identiteit…  Jezus, mijn identiteit

Als kind van God vind jij je 

identiteit alleen in Christus
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Identiteit…

Jij bent door God uitgekozen om een 
koninklijke priester te zijn; voor God 
ben je  afgezonderd om overal te 
vertellen hoe goed en groot Hij is. Hij 
heeft jou geroepen vanuit de 
duisternis naar zijn heerlijk licht. 
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Identiteit…

Vroeger hoorde jij bij een volk dat 
niet bij Hem hoorde; nu hoor je bij 
het volk van God, zijn eigendom. 
Vroeger wist je niet hoe goed en 
vriendelijk God is; nu ervaar jij zelf 
zijn goedheid. (1Pe 2:9, 10)
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Identiteit…  word wie je bent!

De Heilige Geest geeft vijf unieke 
kenmerken van jou in Christus:

✓ uitverkoren

✓ waardevol

✓ heilig en geliefd

✓ kind van Vader God

✓ Zijn goedheid in jou
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Identiteit…  word wie je bent!

1. uitverkoren = God heeft voor
jou gekozen 

Jij bent geheel geaccepteerd!

In Christus uitverkoren voor de 
grondlegging van de wereld. 
(Ef.1:4)
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Identiteit…  word wie je bent!

2. Koninklijk priesterdom = God
vind jou extreem waardevol

In Christus kan God Zijn ogen niet 
van je afhouden.

Jij bent kostbaar voor mij, 

zegt God. (Js.43:4) 
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Identiteit…  word wie je bent!

3. Een heilige natie = uitgekozen,
heilig en geliefd

In Christus ziet God jou nu als heilig.

Ik heb van jou gehouden met een 
eeuwigdurende liefde; 
liefdevol heb ik je naar mij 
toegetrokken. (Jr.31:3) 
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Identiteit…  word wie je bent!

4. Eigendom = een kind van God; 
een dochter / zoon van de Vader

In Christus ben je Gods geliefd kind.

Vrij! Geen angsten. 
De Heilige Geest in jou laat 
jou zeggen: Papa, Vader.
(Rm.8:15) 
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Identiteit…  word wie je bent!

5. Zijn goedheid in jou = van niets
tot ALLES door en in Christus

In Christus ben je verzegeld met de 
Heilige Geest. 

Ik vermag alles in de kracht 

van Christus. (Fi.4:13)
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Identiteit…  in Christus!

In Christus ontdek je wie je bent

➢een nieuwe schepping (2Kor, 5:17)

➢een vriend van Jezus (Jh.15:15)

➢een kind van God (1Jh.3:1)

➢een heilige (Ef.1:1)

➢iemand die alles kan (Fl.4:13)
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Identiteit…  in Christus!

Je identiteit in Christus kwijt?

➢ niet voelen of denken maar weten

➢ niet presteren maar uitverkoren

➢ niet denken maar zijn

➢ niet twijfelen maar geloven

➢ leef in je nieuwe identiteit in

Christus
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Identiteit…  in Christus!

Het leven is voor mij

CHRISTUS
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Samen bidden 

Vader God, 

Dank u wel dat ik mag weten:

Ik ben door u volledig geaccepteerd

Ik ben voor u zeldzaam waardevol

Ik ben door u door en door geliefd

Ik ben door u volledig vergeven

Ik ben voor de volle 100% van U 

Ik ben uw kind, Vader
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Samen bidden 

Vader, dank u wel dat ik dit kan zeggen op 
grond van het werk van Uw Zoon Jezus 
Christus, dat Hij voor mij heeft volbracht, 
om uw grote liefde en genade. 

Vader God, help mij, zegen mij, om vanuit 
deze nieuwe identiteit voor u te leven, tot 
eer van Uw grote naam, tot eer van de 
Heer Jezus, in de kracht van de Heilige 
Geest. 

Amen
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