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1. Mozes is door God geroepen
Exodus 4:10-13 (HSV)

Toen zei Mozes tegen de HEERE: 

Och Heere, ik ben geen man van 

veel woorden. Dat ben ik sinds 

jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf 

het ogenblik dat U tot Uw dienaar 

gesproken hebt, want ik spreek 

onduidelijk en moeizaam.

Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een 

mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of 

blind? Ben Ik het niet, de HEERE?

Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u 

spreken moet.

Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door 

wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.



2. Mozes leert dagelijks van God te 
ontvangen
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Exodus 16:4 (HSV)

Toen zei de HEERE 

tegen Mozes: Zie, Ik zal 

voor u brood uit de hemel 

laten regenen. Het volk 

moet eropuit gaan en de 

per dag benodigde 

hoeveelheid verzamelen, 

zodat Ik het op de proef 

kan stellen of het naar 

Mijn wet wandelt of niet.



3. Mozesleert Gods wil te erkennen

Exodus 19:3-6 (HSV)

Toen klom Mozes omhoog, naar 

God. De HEERE riep tot hem 

vanaf de berg: Zo moet u tegen 

het huis van Jakob zeggen en de 

Israëlieten verkondigen:

U hebt zelf gezien wat Ik met de 

Egyptenaren gedaan heb en hoe 

Ik u op arendsvleugels gedragen 

en u bij Mij gebracht heb.

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn 

verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn 

persoonlijk eigendom zijné U dan, u zult voor Mij een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de 

woorden die u tot de Isra±lieten moet sprekené
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