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Conclusie
Is God veranderd?

God is NIET veranderd
Maar andere dingen WEL



Antwoord op de vraag
Is God veranderd?

1: Aard van de testamenten 
2: Het grotere verhaal
3: Verschillende verbonden

De ogenschijnlijke ‘verandering’ verklaren



De aard van de testamenten



Het grotere verhaal



Verschillende verbonden



Hebreeën 12:18-25 

Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een 

brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, … Zij die 

dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht 

zou worden, … En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat 

Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent 

genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, 

tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 

tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de 

eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot 

God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de 

rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de 

Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed 

van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat 

van Abel. Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. 

Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde 

aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet 

ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de 

hemelen spreekt. 



Hebreeën 8:6-13 

Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, 

zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat 

in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond 

onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats 

zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: “Zie, de dagen 

komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het 

huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, (…) Want dit is het 

verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun 

hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk 

zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder 

onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij 

kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun 

ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun 

wetteloos gedrag beslist niet meer denken.” Als Hij spreekt van een 

nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd 

verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het 

punt te verdwijnen. 



Alles op een rij

1: Aard van de testamenten 
2: Het grotere verhaal
3: Verschillende verbonden

Is God veranderd?

De ogenschijnlijke ‘verandering’ verklaren



God is…
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