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Hem leren kennen die ons van het rijk der

duisternis in zijn Rijk der Liefde over wil brengen



Vergeving

Vrede

Liefde

Het Mooie – Ware 

– Goede

oneerlijkheid

gebrokenheid

onrust

stress

verdriet

teleurstelling

onverschilligheid

haat

De kloof tussen God en mensen

Eze 22:30, 

Jes 58:12

Wie gaat 

in de bres 

staan? 

Wie bouwt 

een brug?



Rijk der duisternis– Rijk van liefde

 Gerechtigheid, fairness: 

het gevoel in het recht 

te staan. Doen wat 

goed is in Gods ogen. 

 Vrede: gevoel van 

innerlijk welzijn, rust, 

kalmte. Einde van 

conflict. Jes 32:17 Ps 85:11 Ef 

2:17

 Blijdschap: een gevoel 

van vreugde en geluk. Jh 

15:11 Anker en houvast in 

moelijkheden Kol 1:11 1Th 

1:6 

Ongerechtigheden 

scheiden ons van 

God, zodat Hij niet 

hoort v2

Wij zien uit naar 

licht, maar zie, er is 

duisternis v9

De voorbidder en  

verlosser komt 
V16.19

Jesaja 59 Rom 14:17



Wie komt er in de bres staan?

 Hij ziet het problem, en Gods 

verwondering en verlangen. Hier 

ben ik - zend mij  Jes 6:8

 De middelaar moet volledig mens 

worden 1 Tim 2:5 om beide kanten te

leren kennen. 

 Daarom moet Hij zijn privileges en 

vrijheid afleggen

 Hij is de hogepriester die de schuld op 

zich neemt met een hart van 

medelijden Heb 7:25 

 Hij is onze gerechtigkeit 1Kor 1:30 onze

vrede Ef 2:14 en onze blijdschap Lk 2:10



Hoe ervaar ik deze kloof
 Als ik in de buurt ervan kom …. God 

gebruikt het “Vandaag” Heb 4:7 met 

moeite, zorgen, vernedering 

 Verlangen naar rust – ik merk het geloof 

ontbreekt Heb 4:2

 Schuldgevoel - Kan ik ooit perfect 

genoeg zijn om bij Gods te komen 

(boekrol binnen en buiten beschreven

Op 5:1) 

 Honger naar gerechtigheid, door 

onrechtvaardig gedrag van anderen 

 Geen oog meer voor de zegeningen en 

de mooie dingen 

 Afleiding en “het beste ervan maken” 

brengt me niet aan de andere kant. Ik 

heb een middelaar nodig!



Het hart van de Middelaar

 Hij zorgt aan het kruis voor zijn 

moeder 

 Hij bemiddelt bij de vrouw 

onder aanklacht Joh8:3

 Hij bidt voor Petrus dat zijn 

geloof niet stopt Lk 22:32 

 Hij bidt voor zijn moordenaars 

en de rover Lk 23:24

 Hij leidt tot rust: Mk 6:31 Joh11:20

 De Geest en de Heer pleit nu 

voor ons Rom 8:26.34



Conclusie
 Er staat voor ons iemand in de 

bres die ons elke dag van de 

donkere kant naar het licht wil 

brengen. Vergeving is het 

begin.

 Dagelijkse uitdagingen zijn een 

kans om de middelaar op te 

zoeken

 Hoe langer ik met die 

middelaar omga, hoemeer 

kloven en bressen zie ik om 

mee heen. 

 Durf de eerste stap uit het 

donker te zetten!


