




Priesters dienen een hogere macht.

PRIESTERS KOMEN OVERAL VOOR

Priesters bemiddelen tussen mensen 

en hun hogere macht.

Priesters gaan voor in bijeenkomsten 

ter ere van hun hogere macht.













vraag

Welke positie

heeft God

ons gegeven?



KERNTEKST

Hij (= Jezus) heeft koningen 

van ons gemaakt en priesters 

voor zijn God en Vader.

Jullie zijn een uitgekozen volk, 

een koninkrijk van priesters, 

een volk dat bij God hoort en 

dat Zijn eigendom is.

1 Petrus 2:9 Openbaring 1:6

Koninklijke priesters



KERNTEKST

Jullie zijn een uitgekozen volk, 

een koninkrijk van priesters, 

een volk dat bij God hoort en 

dat Zijn eigendom is.

1 Petrus 2:9

Jullie zullen Mijn koninkrijk 

zijn, een volk van priesters die 

Mij dienen, Mijn eigen volk.

Exodus 19:6

Dezelfde woorden in 

de Griekse vertaling



HEEL MOOI IDEE



PRIESTERS IN HET OUDE TESTAMENT

Taken

1. Offeren

2. Zegenen

3. Onderwijzen

4. Juridisch loket

5. (on)Rein verklaren

6. Militaire expedities

Achtergrond

• Familie Levi

• Hogepriester

• Veel regels & wetten

• Speciale plek in de maatschappij



MAAR… HET PRIESTERSCHAP IN 

HET OUDE TESTAMENT FAALDE

HEEL MOOI IDEE

het priesterschap van de 

stam Levi was onvolmaakt 
(Hebr 7:11)

de wet van Mozes maakte 

ons helemaal niet volmaakt
(Hebr. 7:19)



WAAR HET OM GAAT IS DIT:

WIJ HEBBEN EEN HOGEPRIESTER 

DIE IN DE HEMEL NAAST GOD 

OP DE TROON ZIT
(HEBR 8:1)

Jezus kan ons wel 

volmaakt maken
(Hebr. 7:25)

Jezus heeft Zichzelf voor 

eens en altijd geofferd
(Hebr 7:27)

Jezus is de volmaakte 

Hogepriester 
(Hebr 7:26)



JEZUS CHRISTUS,

IS DE VOLMAAKTE HOGEPRIESTER 

DIE NAAST GOD OP DE TROON ZIT

HIJ HEEFT ONS GEMAAKT

TOT KONINKLIJKE PRIESTERS

VOOR ZIJN GOD EN VADER

Onze positie 

dankzij Jezus!

Hebr. 7:28, Hebr. 8:1, 1 Pet. 2:9, Open. 1:6



vraag

Wat betekent 

deze positie in 

ons dagelijks leven?



Als koninklijke priesters:

• zijn wij bevrijd uit de macht van duisternis

• dienen we een nieuwe Koning en 

Hogepriester: de Heer Jezus!

• zijn onze zonden vergeven door Zijn offer

Uit Kolossenzen 1:13-14

VRIJ & VERGEVEN



Als koninklijke priesters 

worden we uitgenodigd 

om tot God te naderen, 

Hem te ontmoeten.

Uit Hebreeën 10:22

GOD ONTMOETEN



TWEE TAKEN

Jullie zijn uitgekozen om 

de mensen te vertellen 

van de geweldige dingen 

die God heeft gedaan.

Zo zijn jullie samen een heilig 

volk van priesters, een volk 

dat geestelijke offers brengt 

waar God blij mee is dankzij 

Jezus Christus.

1 Petrus 2:5 1 Petrus 2:9



GEESTELIJKE OFFERS?

Geef jezelf* als levend en 

heilig offer waar God blij 

mee is.

* of: je lichaam (HSV)

Romeinen 12:2

Alles wat we denken, 

doen en spreken, op ieder 

moment (24/7) 

Jezus voorbeeld volgen in 

liefhebben en dienen van 

God en mensen



GEESTELIJKE OFFERS! HOE DAN?

Tips van Petrus:

1. Leg slecht gedrag af

2. Verlang naar Gods zuivere Woord

3. Ga naar Jezus toe

4. Laat je inzetten

5. Kijk niet gek op van frictie

Uit 1 Petrus 2:1-10



SAMENVATTING

Als koninklijke priester in de praktijk:

• zijn we vrij & vergeven

• mogen we God ontmoeten

• offeren we onszelf aan God 

(liefhebben & dienen = Jezus volgen)

• vertellen we van de geweldige 

dingen die God heeft gedaan



vraag

Wat is dan het 

algemeen priesterschap 

tijdens de diensten?



Positie Ons leven

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

1
 w

e
e
k



Positie Ons leven

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Zonde



Positie Ons leven

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 & 
Vertellen 

over Gods 
daden

Van alles 
en nog wat

Zonde



Positie Ons leven

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden



Positie Ons leven Zichtbaar

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Openbaar

Privé



Positie Ons leven Zichtbaar Plaats

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Openbaar

Dienst op 
zondag

Andere 
plaatsen

Privé



Positie Ons leven Zichtbaar Plaats Bijdrage

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Openbaar

Dienst op 
zondag

Voorgaan

Betrokken

Andere 
plaatsen

Privé



Positie Ons leven Zichtbaar Plaats Bijdrage Type

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Openbaar

Dienst op 
zondag

Voorgaan
Spontaan

Gepland

Betrokken

Andere 
plaatsen

Privé



Positie Ons leven Zichtbaar Plaats Bijdrage Type

Koninklijke 
priesters 

Geestelijke 
offers

 
& 

Vertellen 
over Gods 

daden

Openbaar

Dienst op 
zondag

Voorgaan
Spontaan

Gepland

Betrokken

Andere 
plaatsen

Privé

1% van onze 

tijd zijn we in 

de dienst

99% van onze 

tijd zijn we 

ergens anders



VOORGAAN IN 1% VAN DE WEEK

Twee tips van Paulus:

1. Neem iets mee om te delen

2. Deel het ter opbouw van anderen

1 Korintiërs 14:26



BEMOEDIGING VOOR 99% VAN DE WEEK

Als het pittig is…

1. Je volgt de voetsporen van Jezus

2. God zal 100-voudig vergoeden

1 Petrus 2:21, Mattheüs 19:29



Jij bent een koninklijke 

priester van God!

Geestelijke offers & vertellen 

over Gods grote daden

1% om elkaar op te 

bouwen tot Zijn eer!
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