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Waarom?

• Integriteit
• Verbinden met mensen
• Oog hebben voor mensen
• Opstaan tegen onrecht
• Opkomen voor zwakken
• Kritiek durven uiten
• Inspirerend
• Voorbeeld

• Geeft nieuwe inzichten
• Brengt mensen in actie
• Lef
• Mooie dingen bereikt
• Daagt mensen uit
• …



Definitie

Leiderschap
de vaardigheid om mensen te sturen, inspireren en 

motiveren om een gezamenlijk doel te bereiken.

Context (vandaag)

vanuit een maatschappelijk functie of ambt



Wat heb ik met leiderschap?

Hoe zet ik me als leider 

in voor de goede zaak?

Dus niet mijn eigen 

belang of ego…

Hoe laat ik als leider 

zien wie Jezus is? 

In een samenleving die 

veelal zonder God leeft…Bram



God-gericht

omgeving / 

mens-gericht

ik-gericht

Waar richt het leiderschap zich op?

kompas uit

Lukas 10:27



Leiderschap
van Jozua



Verhaallijn van Jozua

Geboren als Hosea (“redding” of “hulp”) rond 
1.500 voor Chr. in slavernij in Egypte.

Carrière
• Militaire leider (Ex 17:9, Num 13:16)
• Dienaar van Mozes (Ex 24:13)
• Leider van het volk (Deut 34:9)

Leeft 110 jaar en sterft als Jozua (“God redt”) 
in het beloofde land (Num 13:16, Joz 24:29)



Hoogtepunten
• Overwinning op het volk Amelek (Ex 17)
• Volgde Mozes de berg op en boog dus 

niet voor het gouden kalf (Ex 24)
• Verspieder met geloof (Num 14)
• Inname van Jericho (Joz 6)
• Twee veldslagen op de koningen van het 

zuiden (Joz 10) en het noorden (Joz 11)

Verhaallijn van Jozua



Getuigenis over Jozua (Joz 10:14)
En er is geen dag geweest als deze* 
- daarvoor niet en ook daarna niet - 
waarop de Heere de stem van een 
mens zó verhoorde. De Heere streedt 
immers voor Israel.

* De dag van de veldslag met de koningen van het 
zuiden waarbij God wonder op wonder deed.

Verhaallijn van Jozua



3x Jozua als inspiratie

Persoonlijke
groei

In het diepe
springen

Reacties van 
anderen



Persoonlijke groei



Persoonlijke groei

Geloof ouders
(Num 13:16) 

Ging voorop in 
onzekere tijden
(Ex 17, Num 13-14) 

Dienaar van Mozes, 
een gekozen jongere
(Num 11:28) 

Aangesteld als opvolger 
van Mozes door God
(Num 27:16-20) 

Toegerust door Mozes
(Deut 1:28) 

Verbleef in de tent van 
ontmoeting met God
(Ex 33:11) 



Samenvatting

Jozua ontwikkelde zich in leiderschap door
• inzet met lef 
• dienen van bestaand leiderschap
• in Gods nabijheid te zijn
• te leren van Mozes
• Gods roeping te aanvaarden



In het diepe springen



En er is in Israël geen profeet
meer opgestaan zoals Mozes,
die de Heere kende van
aangezicht tot aangezicht, met
al de tekenen en wonderen
waarmee de Heere Hem had 
gezonden... 
(Deut 34:10-12) 

In het diepe springen



Jozua’s onzekerheid

Dat blijkt (denk ik) uit…

• Jozua zat stil. God moest hem in 
beweging zetten (Joz 1:2)

• Extra oproep aan de stammen Ruben, 
Gad en Manasse (Joz 1:12-13)

• Dubbele 12 gedenkstenen bij de 
Jordaan (Joz 4:8-9)



Jozua’s zekerheid is God

Persoonlijke bemoediging
• De Heere bemoedigt hem… (Joz 1)
• en hij komt direct in beweging (Joz 1:10)

Voorgaan in toewijding aan God
• Luistert meteen als God iets zegt
• Besnijdenis van het volk (Joz 5:2)
• Viering van het Pascha (Joz 5:9-11)



Jozua’s zekerheid is God

Buiten zijn comfortzone…

Juichen bij de muren van Jericho (Joz 6)



Samenvatting

Jozua sprong in het diepe
• …met zijn onzekerheid
• vertrouwend op Gods woorden
• het volk voorgaand in toewijding aan God
• buiten zijn comfortzone

Zo was de Heere met Jozua, en zijn roem 
ging door het hele land (Joz 6:27)



Reacties van anderen



Reacties van anderen

Het volk erkende 
en volgde hem
(Joz 1:16-18) 

Rachab erkent 
God en helpt 
de verspieders
(Joz 2) Achan gaat voor 

eigen gewin
(Joz 7) 

Strijd met 31 koningen 
(incl. twee grote veldslagen 
in het zuiden en noorden) 
(Joz 10-12)

De inwoners van Gibeon 
misleiden Jozua en 
sluiten een deal
(Joz 9) 



Samenvatting

Wat zeggen deze reacties over Jozua?
• Israël volgt Jozua, omdat Jozua God volgt
• Jozua bleef trouw aan zijn woord, ook als 

het niet goed uitkwam (situatie Gibeon)
• De strijd in de geestelijke gewesten dreunt 

door in leiderschap



Leiderschap
Wat nu als je geen leider bent?



Zonder volgers 
geen leiders

Wie volg jij?



Leiders
Opdracht: Ga maar staan als je 
leider bent, ambieert te 
worden of roeping hebt…



3 vragen geïnspireerd door Jozua’s leiderschap

Hoe geef jij je relatie 
met God prioriteit?

Wanneer sprong jij 
voor de laatste keer in 

het diepe?

Hoe zien anderen 
Jezus in jou?



Gebed
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