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Begin en einde, norm en meetlaat in alle opzichten



• Op 22:12;1:8 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de 
Eerste en de Laatste. [..] Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

• Jes 41:4 Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep 
vanaf het begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik 
Dezelfde.

• Jes:48:12 Luister naar Mij, [..] Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste,
ook ben Ik de Laatste. Mijn hand heeft de aarde gegrondvest

• Job 19:25 Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over 
het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen.

• Heb 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in 
eeuwigheid.



• Profeet? Alle profeten getuigen van Hem 

• Priester? Hij is de zittende Hogepriester

• Koning? Hij is de Koning der koningen

• Herder? His de Opper-herder 

• Licht? Sterker dan de glans van de zon

Maar ook Omega: 

• Niemand is kleiner geworden 

• Niemand meer veracht, meer onbegrepen

• Niemand gemener veroordeeld

Α en Ω in eigenschap en titel



• Gods woord is compleet. Voeg er niets aan toe, 
haal er niets van weg! 

• Α-Ω is “heel het raadsbesluit” van God (links en 
rechts). Hij geeft water voor de dorstige en 
waarschuwt de ongelovige (Opb 21:6+8).

• Jezus is de Geest van de profetie Op 19:10 

Van A (Genesis) tot Z (Openbaring) gaat het om 
Jezus Lk 24:27. 

• Jezus is meer dan woorden uit een alfabet, hij is 
de A en Ω van Gods realiteit. Mt 24:35

Α en Ω in Gods openbaring



• Niets was vóór Hem - hoe lang je ook 
teruggaat in gedachten. Joh 8:58; Spr 8:30

• Alles komt bij Hem vandaan, Hij was erbij 
toen het ontstond.

• Als er een einde komt aan deze wereld – Hij is 
erbij en Hij staat als laatste Job 19:25

• De Ω wordt door niets verrast. Hij is 
alwetend.

• Niets kan gebeuren in een verborgen hoekje, 
Hij is alomtegenwoordig. Op 1:8

Α en Ω in de tijd – de “Ik ben” 



• Voorbeeld: de Leidsman (auteur, uitvinder, 
pionier) en voleinder van een leven in geloof 

• Fundament van ons geloof: 
het begint met gave van geloof en eindigt 
met perfectie van ons geloof. 

• Machtiging: door op Hem te zien en door de 
”geest van geloof“ worden we sterk en 
dapper om Zijn stem te volgen buiten onze 
comfortzone en de controle los te laten.

Α en Ω in geloof
Heb 12:2



• Verzoeking: de verleiding van Satan 
overwonnen, na 40 dagen vasten.

• Duivel: iemand die sterker is, pakt de 
wapenrusting af. Luk 11:22

• Dood: de Eerste en de Laatste, Die 
dood is geweest en weer levend is 
geworden. Op 2:8

• Wereld: overwonnen met haar 
verdrukkingen. Joh 16:33  Geen reden 
meer voor onrust, angst, verdriet. 

Α en Ω in moeilijkheden: de Overwinnaar

Hij is de rots in ons leven. Jes 44:6-8



Α en Ω in mijn leven

• Begin en einde van het natuurlijke, 
en het geestelijk leven

• Begin en einde van elk werk. 
Wat Hij begint dat maakt Hij af.

• Begin en einde van mijn dag - de eerste en laatste 
gedachte.

• Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het 
Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die 
komt, de Almachtige Opb 1:8

vertrouwen -- verlossing -- verwachting


