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EENS OP EEN 
SNELWEG IN 

DUITSLAND…



“ZO BEN IK NU EENMAAL”

• Boodschap is vaak: ‘Ik kan er niets aan doen dat ik zo ben’ en/of  

‘Verwacht maar niet dat ik verander…’

• Herkenbaar?



JOHN MAYER - IN THE BLOOD?

How much of my mother has my mother left in me?

How much of my love will be insane to some degree?

And what about this feeling that I'm never good enough?

Will it wash out in the water?

Or is it always in the blood?

How much of my father am I destined to become?

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

I can feel the love I want

I can feel the love I need

But it's never gonna come the way I am



KARAKTER(VORMING)

• Het verschil tussen ‘wij zijn ons brein’ en ‘God is onze schepper’?

• Jakobus 1:13-14 zegt: “Laat niemand zeggen, als hij verzocht 

wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet 

verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 

begeerte wordt meegesleurd en verlokt."

• Het ‘gevaar’ komt niet altijd van buiten en nooit vanuit God. 



EEN MEISJE VAN NEGEN JAAR VERTELT…

• Fragment uit het boek ‘Kom hier dat ik u kus’ van Griet op de Beeck



WIE JE WERKELIJK BENT?

• We denken vaak dat we onszelf kennen, maar de mens leert zichzelf 

pas echt kennen in relatie tot de ander.

• Zoals spreuken 27:17 zegt: IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een 

man het gezicht van zijn naaste.

• Wat zijn jouw verwachtingen richting de ander?

• Wat zijn jouw kerncognities?



POINT DU HOC…



CONFRONTATIE!?

• Psalm 139:23 zegt:

“Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken 

mijn gedachten. Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij 

op de eeuwige weg.”

• I had a dream...

• God is dat (jouw?) gebouw aan het binnenkomen. Zijn Geest klopt op 

de deur, en waar Hij komt, wil Hij licht brengen. Niet om te 

veroordelen, maar om te bevrijden.

• Kolossenzen 3:1-10: “Leg af wat bij het oude leven hoort.”



ONZE HOUDING

• Filippenzen 2:3 zegt:

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in 

nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan 

zichzelf.”

• Kolossenzen 3:12-16

“Bekleed u dan als uitverkorenen van God: met innige 

gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid en geduld.”



MAAR, JIJ HEBT OOK 
VERANTWOORDELIJKHEID…

• Niet: waarom is me dit overkomen, maar: wat moet ik doen 

met het leven dat me is gegeven?

• Wat is nodig? Jakobus 5:16: Belijd elkaar de overtredingen en 

bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed 

van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

• Dat is geestelijke volwassenheid. Niet blijven hangen in 

slachtofferschap, maar verantwoordelijkheid nemen.

• Romeinen 12:2 zegt:

“Word hervormd door de vernieuwing van uw denken.”



LAAT JE VERLEDEN EEN GETUIGENIS 
ZIJN

• Misschien schaam je je voor delen van je verleden. Dingen die je hebt 

gedaan, of dingen die je nooit gekregen hebt maar wél nodig had. 

Misschien voel je je klein, beschadigd, onwaardig.

• En jouw verleden – dat is niet iets om je voor te schamen. Laat het een 

getuigenis zijn van hoe God je leven heeft veranderd.

• Want jij bent niet wat je is aangedaan. Of wat jij anderen hebt 

aangedaan.



DE KEUZE

• Vandaag is een uitnodiging. Niet om te zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal,”

maar om te zeggen: “Heer, hier ben ik. Vorm mij. Leer mij. Trek 

mij dichter naar U.”

• En als je het even niet meer weet, weet dan dit: “Laten wij daarom 

met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat 

wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te 

verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebreeën 4:16)

• Want daar begint het. Niet met kramp, maar met overgave. Niet met 

perfectie, maar met verlangen. Niet met “zo ben ik nu eenmaal”, maar 

met: “Heer, maak mij nieuw.”



NEEM OP IN HOOFD EN HART 
BOODSCHAP

• God houdt van jou zoals je bent!

• Maar teveel om je zo te laten!

• Mogen we ook zo met onszelf en de ander 

omgaan vervuld met Zijn Geest en Zijn liefde!



LUISTERTIPS…

• As You Find Me (live) – The Worschip initiative, John Marc Kohl

• Made For More (acoustic version) – Josh Balwin

• Een toekomst vol van hoop – Sela 
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